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Het zijn ongekende tijden! Tijden die wij, en generaties voor ons nog nooit hebben
meegemaakt. Wereldwijde chaos, dreigingen, verwarring, misleiding, vervolging,
verdrukking, epidemieén en andere tekenen van de tijden zoals Jezus die voorspeld heeft.
Wij verwachten dat het nog erger wordt. Immers als de weeén eenmaal begonnen zijn,
zullen deze alleen maar erger worden totdat de geboorte heeft plaats gevonden. Je zou
kunnen zeggen... “Het komt eraan, het duurt niet lang meer! Gelukkig!”

Intussen zien wij dat het hart van de mensen bezwijkt van vrees en verwachting van de
dingen die hen zullen overkomen. De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen
worden?. Dat betekent niet zozeer dat er in het heelal onverwachte dingen gebeuren zoals
botsingen van planeten of zo. Het betekent dat erop onze wereld dingen gaan gebeuren die
aardverschuivingen, omwentelingen zullen veroorzaken in de politiek, bestuur en in natién.
De mensen zullen daardoor “bezwijken”, bij wijze van spreken in elkaar zakken van angst en
niet weten waar zij in hun radeloosheid naar toe moeten viuchten.

De openbare goddeloosheid neemt toe en de heiligheid van het leven en het huwelijk staan
onder steeds grotere druk. Alles moet weg dat maar iets met God te maken heeft. Zelfs
abortus tot aan de geboorte is in opmars. Zoals men in eerdere tijden kinderen levend
offerde aan de god Moloch doen wij het op een beschaafde manier in klinieken. Aan deze
Moloch hebben wij vanaf 1921 tot en met 2015 meer dan 1.000.000.000 baby’s geofferd
door hen te vermoorden in de moederschoot?. En dat gaat maar door, wat een bloedschuld!
Het roept om Gods oordeel...

Het huwelijk staat hevig onder druk, ook in kerkelijke kringen. In wetten zijn er allerlei
samenlevingsvormen goedgekeurd die niet in de Bijbel te vinden zijn. Ook of je man of
vrouw bent, of jongen of meisje dat moet uit onze taal en gewoontes ‘geschrapt’ worden. De
taal en onze gewoontes moeten compleet geslachtsneutraal worden zodat alle woorden van
God daarover in de Bijbel uit het openbare leven verdwijnen. Om nog maar niet te spreken
over het voltooide leven dat langzaam doordringt in onze samenleving. Ook de vrije
meningsuiting en godsdienstvrijheid komen in toenemende mate onder druk te staan.

Wat dan? Angstig worden en maar niet meer over God en Zijn Zoon Jezus spreken? Bij de
pakken neerzitten? Dat nooit, het integendeel! Deze tijd geeft juist veel mogelijkheden om
de hoop van het Evangelie van Gods Koninkrijk te delen. Niet alleen dat wij onze hoofden op
kunnen heffen omdat onze verlossing nabij is en wij een eeuwige toekomst in ons vaderland
hierboven hebben. Neen, niet alleen dat maar vooral om daarvan met kracht te getuigen
tegen alle jongeren en ouderen die wij ontmoeten op onze pelgrimsreis, dat is het mooiste
wat er is. Dat er grote hoop voor hen is want het geloof in Jezus overwint alle angst! En dat
hebben wij gedaan in 2020 en gaan wij mee door in 2021! Vol goede moed in de

11ukas 21 vers 26: “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zuilen
overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden”.
2 https://www.globallifecampaign.com/wwwgloballifecampaigncom-cee5
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verwachting dat God ver boven bidden en denken doen zal en trouw in de verdrukking van
slechts 10 dagen?.

3 Openbaring 2 vers 10: “Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis
werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de
kroon van het leven geven”.
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Introductie

Met grote vreugde bieden wij u het Jaarverslag van 2020 aan. Het is het eerste jaarverslag
van de “Stichting Levend En Stromend Water”. De Stichting is 4 december 2019 opgericht en
heeft sinds 20 maart een eigen bankrekening. De ANBI status werd aangevraagd en met
terugwerkende kracht verkregen op 4 december 2019. Het jaar 2020 was een jaar van veel
organiseren en veel langdurige administratieve processen om de Stichting op te richten en
financieel in te richten.

Er moest een bestuur gevormd worden, een beleidsplan 2020 — 2022 geschreven evenals het
jaarplan voor 2020. Het ging ook om eigendomsoverdracht naar de Stichting zoals de
evangelisatie-caravan en de evangelistenrekening van Cees van Beek. Ook het aanvragen
van een creditkaart en het maken van een QR code maken om donaties makkelijk te maken.
Het bouwwerk van de Stichting staat als een middel om de komende jaren met Gods kracht
mensen uit te sturen en toe te rusten om verlorene te redden, het gebrokene te helen,
zieken te genezen in deze chaotische wereld en jongeren en ouderen hoop te geven die blijft
tot in eeuwigheid, namelijk Jezus Christus, de Zoon van God.

Samenvatting

Het jaar 2020 kenmerkte zich door grote omwentelingen die naar wij geloven een min of
meer blijvend karakter zullen krijgen. Wij zien kleinschaligheid weer terugkomen evenals dat
wij door alle chaos, verwarring, epidemieén, wereldweeén heen de voetstappen van Jezus
horen. Hij schudde dit jaar Zijn gemeente wakker waarvan Hij het hoofd is: “Daarom zegt

47

Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten®”.

Juist daarom zal de focus van de Stichting nog scherper gelegd worden op de kern zoals
verwoordt in Lukas 4 vers 43: “Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het
Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden”.
Uitbreiding van kleinschalige activiteiten moeten meer jongeren en ouderen in de regio
Kampen-Genemuiden-Staphorst bereiken met het goede nieuws van Jezus! Ook zal een
aantal projecten in binnen- en buitenland worden ondersteund die rechtsreeks bijdragen
aan de grote oogst van zielen.

Beleid

De Stichting heeft een Beleidsplan 2020 — 2022 geschreven, op grond daarvan een
activiteitenplan voor 2020 opgesteld. In deze verslaglegging wordt verantwoording afgelegd
over de uitvoering van het gevoerde beleid aan belanghebbenden, donateurs, en bidders en
aan de overheid (in verband met het behouden van de ANBI-status). Centraal in het beleid
staat de verspreiding van het Evangelie van Jezus door gesprekken, in gebeden, in
samenkomsten en op straat en in gebouwen.

4 Efeze 5 vers 14.




Uitvoering van beleid

In 2020 is dit Evangelie van het Koninkrijk van God met kracht en vooral met toenemende
ernst verspreid. De grote oogst moet binnengehaald worden en daarna komt Jezus terug op
de wolken van de hemel! De boodschap is ernstiger geworden vanwege het feit dat het
einde van de eeuwen op ons is neergedaald®. Salomo zegt ervan: “De mens gaat naar zijn
eeuwig huis en de rouwklagers gaan door de straten®”. Dat geeft ons een diepe passie, ook
voor de ernstige kant van Jezus’ liefde, namelijk de redding van de eeuwige verlorenheid,
van de toorn van God, van het eeuwige oordeel, van de 2% dood, van de buitenste
duisternis.

‘Lock Downs’

Het eerste half jaar kenmerkte zich door de onverwachte komst van het Corona virus.
Hierdoor werden een aantal activiteiten zeer beperkt, of kwamen daardoor zelfs stil te
liggen. De eerste 3 weken van de ‘Lock Down’ hebben er geen buitenactiviteiten op markten
en straten plaats gevonden. Er moest eerst duidelijkheid komen over afstanden en/of
gesprekken nog wel mogelijk zouden zijn.

Na 3 weken is de draad weer opgepakt en in goed overleg met de betreffende
marktmeesters zijn wij weer op de weekmarkten aanwezig geweest. Op straten hebben wij
ons gehouden aan de regels van de overheid die ons verder geen enkele beperking heeft
opgelegd. Meerdere keren op 1,5 meter voor jongeren en ouderen, midden op straten en
pleinen gebeden en hen in gebed naar Jezus geleidt. Gods Geest overbrugt afstanden waar
eerder handen werden opgelegd bijvoorbeeld voor genezing.

Ook aan het einde van het jaar 2020 werd alles opnieuw stilgelegd door de 2% Coronagolf.
Deze keer werd evangelisatie op de weekmarkten gerekend onder de ‘non-food’ en dus niet
meer toegestaan. De straatevangelisatie kon gelukkig gewoon doorgaan. Wij hebben dat
uitgebreid naar de weekmarkten. Wij zijn al rondlopend gesprekken aangegaan met
jongeren en ouderen op corona afstand.

De Stichting heeft het beleid om de overheid te eren en respecteren in haar pogingen om
deze pandemie te bestrijden. Onbelangrijk is of wij het hiermee eens zijn. Jezus zegt: “Geef
dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is’!” Zolang er geen verbod
is op het verspreiden van de getuigenis van Jezus houden wij ons aan de wetten en regels
van de overheid, zowel lokaal als landelijk. En steunen en eren hen daarin!

Bemoediging en toerusting

Er is erg veel zegen op de markten en op straat geweest en een aantal keren is de
tegenwoordigheid van de Heilige Geest sterk merkbaar en tastbaar geweest. Er zijn gratis
honderden, honderden flyers in verschillende talen uitgereikt, vele boeken meegegeven en
(kinder)Bijbels weggeven. Een toenemend aantal keren hebben wij gebeden met jongeren
en ouderen op straat of in de caravan, voor een zegen, voor nood in hun leven, voor

5 1 Korinthe 10 vers 11: “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot
waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is”.

5 prediker 12 vers 5.

7 Matthedis 22 vers 21.




genezing van ziekten en voor bevrijding. ledereen met wie wij gesproken en gebeden
hebben, heeft ons kaartje voor nazorg, gesprek en gebed meegekregen.

Eeuwig leven en genezing!

Tientallen jongeren en ouderen zijn tot geloof gekomen bij en in de caravan tijdens
gesprekken over Jezus en Zijn volbrachte werk aan het kruis, Zijn dood en opstanding. Ook
gewoon buiten op straat hebben velen hun hart aan God gegeven en hebben Hem
aangenomen, zijn wedergeboren door het geloof. Soms tijdens een tumult in een
jongerengroep. Soms in stilte midden op straat waar iedereen langs liep en niemand iets
merkte. Soms als een gezinnetje met z'n vieren tegelijk in de caravan. Soms in de stilte thuis
als zij het boekje gelezen hadden en verlangend naar verlossing het geloofsgebed baden.
Soms met z’n tweeén thuis, een paar uur na een gesprek, waarbij de Geest aanwezig was.

Dan krijg je een paar uur later een berichtje dat als volgt luidt: “Fijn u ontmoet te hebben. En
dat de overstap zijn vruchten zal afwerpen. En dat wij anderen kunnen inspireren ook voor de
andere kant te kiezen, Groeten van .... En fijn weekend nog!” Wij hadden hen het boekje met
de zondenkloof tussen God en de mens laten zien en dat die oneindige diepe scheiding is
overbrugd door (het kruis van) Jezus. Dat wij de overstap moeten maken om door Jezus’s
bloed met God verzoend te worden. En dat hebben zij die avond gedaan! Adembenemend,
“Halleluja, glorie aan het Lam staande als geslacht®!” Die onnaspeurlijke en zeer krachtige
werking van de Geest!

De waarde van de wedergeboorte door het geloof in Jezus Christus is niet uit te drukken in
geld, ander bezit, eer of eigen roem. De waarde van een ziel gaat de waarde van de aarde
ver te boven®. Jongeren en ouderen te zien zalig worden, zijn het meest indrukwekkende
momenten in je leven. Dat mensen genezen op straat en in samenkomsten is erg
indrukwekkend, ook als zij van (jarenlange) kwellende pijn of (dodelijke) kwalen verlost
worden. Echter de ziel is geschapen voor een eeuwigheid en om God te dienen en eren in
Zijn aanwezigheid, dag en nacht, dagen zonder getal! Dan heeft men de eeuwige
bestemming bereikt. En daar doen wij het voor!

Nazorg

Nadat jongeren of ouderen tot geloof gekomen zijn, geven wij hen altijd een pakketje
boekjes mee en onze adresgegevens op een kaartje. Boekjes van verschillende schrijvers van
alle eeuwen die leren hoe je met Jezus leert wandelen door de Geest en je leven in te
richten naar Zijn wil. Als wij afscheid van hen genomen hebben, weten wij immers niet waar
zij blijven, uitgezonderd een enkeling bij je in de buurt. Op die manier kunnen zij altijd op
ons terugvallen. Ook als er is gebeden voor ziekten, pijn en gebreken. Voor zover wij het
hebben terug gehoord van wie voor wie wij gebeden hebben, zijn allen genezen, dan wel
hersteld waarvoor wij gebeden hebben.

8 Openbaring 5 vers 6: “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen
stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over
heel de aarde”.
9 Mattheiis 16 vers 26: “Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een
mens geven als losprijs voor zijn ziel?”
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Communicatie

Er is ook inspiratie en bemoediging en aansporing naar een groep van zo’n 80 gelovigen. Per
maand worden er een aantal verslagen van evangelisatie-acties geschreven en rondgestuurd
naar hen. In totaal zijn er in 2020 zo’n 60 verslagen verzonden. Het schrijven ervan is voor
ons ook een manier om woorden te leren geven aan wat wij meemaken op straat, plein en in
samenkomsten. Onze ervaringen kunnen de lezers helpen ook om (meer) te gaan getuigen in
eigen werk-, woon- en leefomgeving. Sociale media worden gebruikt om de missie van de
Stichting te ondersteunen.

Jeugd

Wij spreken veel jeugd op straat. Vele jongeren hebben geen enkel besef meer van God,
ouderen geloven van alles wat er maar te koop is. Ook kerkelijke jeugd is veelal in de
strikken en de greep van de duivel. Men vloekt, gamet, drinkt tot coma-zuipen toe, gebruikt
drugs (achter de schermen), of openlijk, gaan naar bed met jan en alleman, ook met
hetzelfde geslacht®. En men heeft allerlei seksuele onreine contacten (via internet). Ze
kijken meer naar films van Netflix dan dat men de Bijbel leest. Overigens begrijpen zij vaak
de Bijbel niet meer, het is voor hen een gesloten boek geworden. In hun kerkelijke gemeente
gebeurt dikwijls niets meer waar zij “heilig” jaloers op zouden moeten worden. Tegelijkertijd
constateren wij in gesprekken een honger naar echtheid en het verlangen naar een diepe
blijvende vervulling in hun leven.

Het geweten...

Het geweten is vaak toegesloten alhoewel men wel weet wat goed of kwaad is en dat er een
oordeel komt. In gesprekken zien wij nogal eens het geweten ontwaken waardoor er een
zoektocht naar de waarheid ontstaat. En enkele keer zo zelfs dat er meteen een onstuitbaar
verlangen naar Gods heerlijkheid en genade en vrijheid wordt gewerkt door de heilige
Geest! Vaak zijn de jongeren orthodox opgevoed maar hun godsdienstigheid zelf is doods!
Desondanks komen er veel jongeren tot geloof op straat en markten. In de aanwezigheid van
de Heilige Geest worden zij aangemoedigd om, daar en dan, de keuze te maken. Hier nog
een getuigenis van wat er op één van de markten in 2020 gebeurde.

Getuigenis!

“Eind september dit jaar kreeg een van ons een gesprek met twee teenager-meiden van
16/17 jaar. Ongeveer een half jaar geleden waren zij naar mij toegekomen op een van de
weekmarkten met de melding dat ik hun bericht op Messenger niet gelezen had. Daarin
vermeldde zij dat het niet lukte om de genade aan te nemen. Toen zij mij dat vertelden, ben
ik met hen beiden gaan zitten en heb het evangelie in al zijn eenvoud uitgelegd en met hen
gebeden. Zij geloofden beiden in Jezus voor verlossing en vergeving. Onvoorstelbaar wat er
vervolgens gebeurde bij een van hen. Zij zei dat zij Jezus vlakbij zich zag staan... daar op een
marktplein, dicht bij haar. Met de andere, die een erg eczeem had (vreselijk voor een puber
meisje), gebeden. Nu vertelde zij dat deze kwaal helemaal weg was op een paar littekens na.
Beiden waren verlangend naar een meer stabiel geestelijk leven”.

Jongerenavonden...
Er is aan het begin van 2020 een Jongerenavond met als thema “O dat scherm!” gehouden.
Het was een avond die ervaren werd als krachtig, ook al waren er slechts 20 jongeren.

10 https://www.bijbelsberaadmv.nl/2021/03/22/als-refomeisje-stiekem-een-lesbische-relatie/
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Desondanks kwamen er op deze avond twee jongeren tot geloof. De isolatie van de jeugd,
die ontstaan is door de Corona-crisis, moet leiden tot nieuwe ingangen naar hen toe. De
boeien van het verslavende scherm moeten gebroken worden door er vrijheid over uit te
roepen! Door de Corona-crisis hebben wij helaas geen nieuwe avonden meer kunnen
plannen.

Lokale huisgemeente

De prille opstart van een huisgemeente in het verenigingsgebouw d’Overtoom in
Genemuiden in januari jl. werd in maart ruw onderbroken. De bedoeling was een
huisgemeente te vormen, die tevens een tehuis is voor degenen die uit niet in de bestaande
kerken afkomstig zijn. Er kwam echter een verbod op elke vorm van samenkomst door het
bestuur van d’Overtoom. Men wilde geen enkel risico lopen en alle activiteiten in dit
verenigingsgebouw hebben maanden stil gelegen.

De huisgemeente is nog niet weer opgestart, zeker nu de 2% Corona-golf opnieuw allerlei
beperkingen heeft opgelegd. Wij, en anderen, zien erg uit naar de zondagse en
doodeweekse samenkomsten waarin God aanbeden wordt in zang, gebed en woord. Wij
verlangen erg naar de aanwezigheid van de Geest die wij zo vaak ervaren hebben daar.
Intussen bidden wij dat er meerdere personen komen die mee willen helpen om gezamenlijk
deze huisgemeente vorm en inhoud te geven.

Waar zijn de arbeiders, waar...?

Er waren ook veel gesprekken met wedergeboren gelovigen die wij hebben kunnen
bemoedigen en zij ons. Een groot aantal van hen getuigen, vertellen bijna niet over Jezus,
zeker niet op straat. Zij missen de vrijmoedigheid en kracht van de Heilige Geest op zich. Zij
leven nogal eens, zo horen wij dan, op eigen wilskracht. Dat zien daarvan heeft geleid tot
een gezamenlijk initiatief van Sipke Faber en Cees van Beek om een boekje te schrijven over
hoe je nu die ontbrekende kracht en vrijmoedigheid van God kunt ontvangen om te
getuigen. En waardoor, als je die bekleding van Gods kracht uit de hoogte hebt ontvangen,
erop uit kunt gaan voor het Koninkrijk van de hemelen in je eigen woon-, werk- en
leefomgeving. Het boekje zal, bij leven en welzijn, in april 2020 verschijnen. Want de oogst is
groot...

Schapen zonder herder...

Wij zien dit voor onze ogen gebeuren... “De wereld gaat voorbij met al haar verlangens
(hartstochten) maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid**”. Wij zien de wereld
voorbij komen met al haar hartstochten en verlangens. Jongeren en ouderen zijn in grotere
geestelijke nood dan ooit. Als je er geestelijk naar kijkt dan lopen zij vermoeid, verdwaald,
leeg en angstig, onzeker van hun toekomst, neerslachtig vaak en soms depressief. Maar ook
verdwaasd rond, niet wetend welke kant zij in het leven op moeten.

De Heer van de oogst roept dringend...

Er zijn echter maar weinig arbeiders die hen het goede nieuws vertellen en getuigen over
Jezus, de enige Hoop in deze wereld! Hen vertellen dat zij weer thuis mogen komen bij hun
hemelse Vader, dat Jezus hen wil vergeven en eeuwig leven wil geven! Dat Hij de toegang

11 1 Johannes 2 vers 17.




naar God weer heeft vrijgemaakt en dat de Geest hen nieuw leven van binnen wil geven,
hen wil genezen en herstellen wat er aan ruines is ontstaan’?.

“En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij
predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij
vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn
discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van
de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

De Geest voor arbeiders...

De Geest moet komen met Zijn late en sterke overvioedige regen anders gaan die arbeiders
er niet op uit. Zij moeten met Goddelijke kracht worden “uitgestoten” in de oogst! Op ons en
op anderen die God geroepen heeft maar die deze roeping nog niet durven volgen. Of niet
willen omdat de prijs te hoog lijkt. Het aangrijpende is dat die dwalende en verloren mensen
afhankelijk zijn van ons op wie deze opdracht rust om met kracht te getuigen van Jezus’
lijden aan het kruis, Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn komende terugkeer op de wolken van
de hemel. Onze hoop en verwachting is dat de Geest gaat komen voor de laatste oogst!

Ontbrekende kracht in levens

Wij kwamen de arbeiders wel tegen op straat, namelijk wedergeboren gelovigen. Uit de fijne
gesprekken bleek bijna altijd dat zij getuigen over Jezus niet zien zitten, zeker niet op straat.
Zij missen de vrijmoedigheid en kracht van de Heilige Geest. Zij leven nogal eens, zo wij dan
horen, op eigen wilskracht. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk initiatief van Sipke Faber en
Cees van Beek om een boekje te schrijven over hoe je nu die ontbrekende kracht en
vrijmoedigheid kun ontvangen om te getuigen. En waardoor, als je die bekleding van Gods
kracht uit de hoogte hebt ontvangen, erop uit kunt gaan om het Koninkrijk van God*? met
kracht te verkondigen. Het boekje zal, bij leven en welzijn, in februari 2020 verschijnen.

Jaarplan 2020
Het jaarplan 2020 is bijgevoegd met daarin aangegeven welke doelen er behaald zijn en

welke niet met de bijbehorende reden.

Financiéle verantwoording 2020

De Stichting heeft de administratie van de financiéle huishouding uitbesteed en in handen
gegeven van een administratiekantoor. De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd
door een administratiekantoor. De organisatie en uitvoering de financién is gecontroleerd
door “Doornekamp ABC Bedrijfsadviseurs” te Bodegraven. Zij hebben een zogenaamde
samenstellingsverklaring afgegeven. Dit houdt in dat de gevoerde financiéle administratie in
orde is bevonden en voldoet aan de geldende richtlijnen. Een verkorte versie is opgenomen
als bijlage in dit jaarverslag. Het uitgebreide rapport is te downloaden op

12 Jesaja 61 vers 4: “Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten,
de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van generatie op generatie”.

13 Lukas 4 vers 43: “Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God
verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden”.
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2021... Welke deuren gaan er open?

Er werden deuren gesloten in 2020 maar welke deuren heeft God openstaan? Het “oude
normaal” komt niet terug, ook in de kerken niet en ook voor ons niet. Wij geloven dat
grootschaligheid in kerken, conferenties, in bijeenkomsten een gepasseerd station is. Niet
dat God niet meer kan werken in samengekomen menigten, Hij is soeverein daarin en wij
hebben een verrassend God.

Wat wordt dan het “nieuwe normaal”? De trend lijkt echter terug naar de eenvoud van de
Handelingentijd. Straat- en plein- en marktevangelisatie met (geluids)verkondiging. Kleine
bijeenkomsten in huizen, in bedrijfsgebouwen en -terreinen, kleinschaligheid in kerken,
bijeenkomsten buiten in de natuur met kleinere aantallen, vooral gericht op de stokouden
en jongeren. Met centraal tijdens het samenkomen de boodschap de aanbidding van Jezus
als Koning de koningen en Heere der heren in de tegenwoordigheid van de Geest.

Daarbij in volkomen afhankelijkheid van de Heilige Geest een korte woordverkondiging en
het functioneren van de gaven van de Geest. Met als enige doel de verloren jongeren en
ouderen naar Jezus te leiden en toerusting van gelovigen voor getuigen door de doop in
water en Geest. Precies zoals het in de eerste eeuw na Christus ging. Het thema
“opwekking” moet de komende jaren meer naar voren worden gebracht en de prijs die dat
kost en de opbrengsten ervan

Het bestuur heeft in december 2020 besloten dat de Stichting ook haar tienden gaat geven.
Dus 10% van elke gift en donatie wordt weggeschonken. Daarna is er gezocht naar projecten
naar wie (een deel van) deze tienden kunnen worden geschonken. Er zij inmiddels een
tweetal buitenlandse bedieningen geselecteerd om te gaan steunen om dit geld. De eerste
donateursactie laten een erg positief beeld zien van een van de bedieningen. Het geld gaat
rechtsreeks naar het evangelisatieveld waar jong en oud tot geloof in Jezus komen!
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Bijlage | Toelichting Jaarplan En Versiag Van 2020

~ Projecten & plannen 2020

Plan

Verslag

a. Evangelisatie

Bestaande standplaatsen
continueren in Kampen,
Staphorst en Genemuiden.

In Staphorst, Genemuiden
en Kampen, bij elkaar
opgeteld ongeveer 100
keer op markten en
straten geévangeliseerd.

2. (Jeugd)bijeenkomsten
“0... Dat Scherm!” en

vertonen van de film

“Unplanned”

Jongerenavonden in
Staphorst, Jsselmuiden,
Kampen waar
reformatorische
scholengemeenschappen
_zijn.

3. Netwerk lokale
(huis)gemeenten

' Iﬁventarisatie
(huis)gemeenten ‘a la’
~ Handelingentijd.

Geen vervolg aangegeven
vanwege Corona-crisis.

Door Corona-crisis geen
actie op ondernomen.

4. We'rilrirﬁé en toéfdsti'ngv © Vanuit de;rij‘wilrlkiugwéris die

gelovigen/evangelisten

meedoen, bezien of er bij

zijn die zich volledig willen
toewijden aan dit werk. Hen

toerusten en vervolgens
gaan ondersteunen voor
een eigen (stand)plaats..

5. Ontwikkeling materiaal

Flyer o—\;ef aéép in Heiligé B

Geest.

In Kampen groeit er een
groep betrouwbare en

gedreven mensen die het
Evangelie van Jezus delen
op het Unieplein (4 keer
dit jaar) en op de Oude

Straat ongeveer 45 keer.

Het is een boekje
geworden dat, DV in

februari 2021 vitkomt.

6. Aanpassingen Caravan

Opbergen spullen en ICT
aanpassingen.

De automatische
werkende ondersteuning is
_aangebracht.

7. Selectie en aanschaf
boekhoudprogramma

Selectie & aanschaf.

De administratie is
uitbesteed nadat
geconstateerd werd dat
het zelf doen teveel tijd
ging kosten en moeiten.

8. Opzetten donatie
mogelijkheden

Donatiebussen voor
markten bestellen,
doneerknop in digitale
‘wereld plaatsen.

Doneerknop is
samengesteld.
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9. Naschrift: “Mij niet gezien?”

Tot slot willen wij een historische verhaal met u delen. Het gaat over de pestepidemie in een
klein plaatsje Bergamo in Italié in de Middeleeuwen. Een Deense dichter, Jacobsen, heeft
een schokkende novelle geschreven met de titel ‘De pest in Bergamo'. Wilhelm Busch
beschrijft dit als volgt in zijn boek Jezus, onze bestemming'l’

Bergamo is een ltaliaans stadje in de buurt van Ravenna, gelegen op een berg, slechts één
weg, uitgehouwen in de rotsen, leidt naar boven. In dit stadje, zo schrijft Jacobsen, was in de
Middeleeuwen de pest uitgebroken. Verschrikkelijk! Dag en nacht luidde de doodsklok. De
mensen bidden tot God. Ze schreeuwen om hulp. Maar het haalt niets uit. De pest woedt
alleen nog maar heviger. En dan kan het hun allemaal niets meer schelen. Ze zeggen: 'God is
dood!’ Ze rollen de vaten drank uit de cafés naar buiten en er begint een groot zuipfestijn.
Stomdronken omhelzen ze elkaar en gaan met elkaar naar bed zonder zich erom te
bekommeren wie bij wie hoort. Er begint een waar bacchanaal, een wanhoopsorgie.
Dagenlang. Het is hen allemaal om het even. Alle remmen zijn los. Midden in de dans valt er
vaak iemand om, zwart in het gezicht. Ze laten hem liggen. De braspartij gaat verder. ‘Laten
wij eten en drinken, want morgen zijn we dood!"’

Op een dag staan ze verschrikt stil. Ze horen een gezang, een koraal. Ze haasten zich naar de
stadspoort en zien en horen een stoet van mensen die boete doen, de rotsweg opkomen en
een litanie zingen: 'Kyrie eleison, Heer erbarm U!"Voorop loopt een jonge monnik, die een
zwaar houten kruis draagt. De stoet komt de stadspoort binnen. De mensen van Bergamo
staan daar en lachen: 'Stelletje idioten! Hier is God dood! Hou op met jullie dwaze
smeekbeden! God is dood! Kom, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij!' En
voorop loopt de monnik met zijn grote houten kruis. De deuren van de kerk staan open. Er
gaat toch niemand meer binnen. En zo kan die stoet naar binnen gaan. De monnik zet het
kruis tegen een pilaar. En dan dringt die wilde meute bandelozen, ten dode opgeschreven de
kerk binnen, brullend, lachend.

Een woeste slagersleerling, met zijn bebloede schort, loopt naar het altaar, zwaait met een
gouden avondmaalskelk en brult: ‘Zuipen maar! Bij ons is God dood!" Op zeker moment staat
die bleke monnik op de kansel en maakt een gebaar met zijn hand. Het wordt stil. En in die
stilte zegt hij: "Ik zal jullie wat vertellen. Toen de Zoon van God aan het kruis hing en men de
spijkers in Zijn handen had geslagen, toen begon het volk ook te spotten en te honen en te
lachen. En zelfs de twee misdadigers links en rechts van Hem spotten mee. En toen dacht de
Zoon van God: 'Moet Ik voor deze mensen sterven, die Mijn dood totaal niet raakt!? Moet lk
voor die vreselijke mensen Mijn leven laten, die door niets meer te winnen zijn?!" Toen dacht
de Zoon van God: 'Mij niet gezien! Mij niet gezien!' - en rukte met Goddelijke kracht de
spijkers uit het hout, sprong van het kruis af, rukte zijn mantel bij de soldaten vandaan, zodat
de dobbelstenen de berg Golgotha afrolden, sloeg zijn mantel om, voer ten hemel en zei: Mij
niet gezien! En het kruis bleef leeg! En nu is er geen verlossing en geen heil en geen redding
meer. Nu is er alleen nog dood en hel!’ Zo spreekt die monnik.
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Het is doodstil geworden. De slagersleerling is allang van het altaar afgesprongen. Hij staat
aan de voet van de kansel. De kelk is uit zijn handen gerold. ‘Er is geen verlossing en geen
heil..." En dan doet opeens die woeste slagersleerling drie stappen naar voren, steekt zijn
hand uit naar de monnik en roept met schelle stem: 'Hé, hang de Verlosser alsjeblieft weer
aan het kruis! Hang de Verlosser weer aan het kruis!’

Wilhelm Bush reageert hierop: Vrienden, die monnik heeft het niet goed verteld. Het is diep
ontroerend en aangrijpend dat de Zoon van God niet heeft gezegd: ‘Mij niet gezien!” Mag ik
het eens zo zeggen: dat Hij tot dit uur lijdt aan het kruis, hoewel de mensen zeggen: ‘Wij
vinden ons werk, onze pleziertjes en alle aardse dingen veel belangrijker dan ons heil. Die
Heere, die nog steeds ieder van ons volgt tot op dit uur, zou alle reden hebben om te
zeggen: 'Mij niet gezien! Doen jullie maar wat je wilt!' Als ik Jezus was, dan kon wat mij
betrof, de wereld te gronde gaan. Maar Jezus, de Zoon van God, de Verlosser, zegt niet: ‘Mif
niet gezien’! Maar Hij gaat achter ons aan! Hoe lang moet Hij u nog volgen? Wanneer wilt u
eindelijk eens erkennen dat Jezus u op het oog heeft? Wanneer zullen u de ogen opengaan,
zodat u zegt: 'Mijn Verlosser! Mijn Verzoener'!'

Wij vrezen dat jongeren en ouderen door de Coronacrisis en de voortdurende beperkingen
wellicht gaan denken: “Laten wij eten en drinken want morgen sterven wij"'!” Vanuit wanhoop
vandaag braspartijen, uitspattingen, drankgelagen aanrichten en zolang zij nog niet ziek of
dood zijn, genieten van eten, drinken, drank, drugs en alle vormen van seks met elkaar! Want
morgen leven zij misschien niet meer!

Wij hebben echter een boodschap zoals Wilhelm Bush dat zegt van grote hoop! Want Jezus
zit achter ons aan om ons te redden en maaltijd met ons te houden en wij met Hem. Ons uit
te nodigen aan de tafel van Hem vol met genadebrood en overlopende bekers vol met de
nieuwe wijn uit Zijn Koninkrijk en Zijn lieflijke alles verzadigende aanwezigheid.

Wij besluiten dit naschrift met het gebed dat die monnik en die groep die met hem meeliep,
eeuwen geleden, dat van Daniél en Jesaja: 'Kyrie Eleison, Heer erbarm U! Heere Jezus, kom
met Uw Geest en breek door! Scheur de hemel O God daal neer met Uw kracht! Wij werpen
onze smeekbeden niet op onze gerechtigheden maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn™!’

Genemuiden, 1 april 2021
Het bestuur, Sipke Faber, Henk ten Brinke en Cees van Beek.

i Wilhelm Bush, YJezus, onze bestemming’, Gideon Hoornaar april 2004, 226 —229.

i Overgenomen uit het boek “Jezus onze bestemming” met toestemming van Uitgeverij Gideon.

il Jasaja 22 vers 13: “Maar zie, er is vreugde en blijdschap, men doodt runderen en slacht schapen, men eet viees en drinkt
wijn. Men zegt: Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij!”

¥ Daniel 9 vers 18
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Stichting "Levend En Stromend Water"

Genemuiden

BALANS

ACTIVA

Immateriéle vaste activa
Materiéle vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Financiéle vaste activa
Voorraden
Onderhanden projecten
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

WINST-EN-VERLIESREKENING

Baten
Inkoopwaarde van de baten
Brutomarge

Overige opbrengsten

Lonen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Overige personeelsbeloningen
Huisvestingskosten
Caravankosten

Kosten tbv het evangelisatiewerk

Autokosten
Kantoorkosten

Algemene kosten
Totaal van bedrijfsresultaat

Financiéle baten en lasten

Belastingen over winst of verlies

Resultaat deelnemingen
Buitengewone baten en lasten
Resultaat aandeel derden
Totaal van netto resultaat

31-12-2020 01-01-2020

2020

21.487

21.487

1.130
1.428
4.114

330
3.820

10.659

PASSIVA € €
Eigen vermogen 10.582 -
Voorzieningen - -
Langlopende schulden - =
Schulden aan banken = =
Handelscrediteuren - -
Belastingen - -
Overige kortlopende schulden 500 -
TOTAAL PASSIVA 11.082 -
KASSTROOMOVERZICHT 2020
€ €
Totaal van bedrijfsresultaat 10.659
Afschrijvingen =
Mutatie voorzieningen -
10.659
Verandering in werkkapitaal 500
Financiéle baten en lasten (77)
Belastingen over winst of verlies -
Overige posten -
Kasstroom uit operationele activiteiten 11.082
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1)
Eigen vermogen =
Langlopende schulden -
Schulden aan banken -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten G
Mutatie geldmiddelen 11.081
KENGETALLEN 2020 2019
Percentage brutowinst 1,00 DIV/D
Omzetontwikkeling in procenten DIV/0 DIv/0
EBITDA 10.659 -
Werkkapitaal 10.581 -
Current ratio 22,16 DIV/0
Solvabiliteit 0,95 DIV/0

Dossiernummer: 509
Datum: 27 maart 2021

31-12-2020 01-01-2020




