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Voorwoord 
In Romeinen 12 staat het eigen karakter van elke bediening die God aan Zijn kinderen geeft. Hij geeft die 
verschillende bedieningen om het Evangelie van Zijn Koninkrijk hier op aarde met de kracht van Gods Geest 
te verspreiden in al zijn facetten en vormen. Al die verschillende vormen van bedieningen (het zijn er nogal 
wat), vormen samen, zoals genoemd in dit hoofdstuk, de gemeente van Jezus Christus. Zij vullen elkaar 
aan en kunnen niet zonder elkaar zoals staat geschreven in 1 Korinthe 12 vers 21: "En het oog kan niet 
zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet 
nodig!" Dat zoeken naar eenheid zal een deel van ons parool worden voor de komende jaren tot Jezus 
terugkomt! 
 
Het is goed dat wij als bestuur en de vrijwilligers die meedoen op straten en pleinen, ons dat telkens weer 
(opnieuw) realiseren. Dat voorkomt aan de ene kant arrogantie van ons denken dat wij alleen Gods 
wijsheid in pacht zouden hebben. Het voorkomt aan de andere kant ook afgunst naar bedieningen die 
meer zegenrijk zijn dan de onze. Wij moeten vooral trouw zijn in onze bediening die God gegeven heeft. 
Dat zal Hij belonen! Zie onder andere in Mattheüs 25 vers 23 waar Jezus zegt over trouw zijn: "Zijn heer 
zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal 
ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer". 
 
Zo hebben wij 2024 achter ons gelaten, met alle gebeurtenissen: grote zegeningen, maar ook grote 
'tribulations and trials’. Wij zullen het allemaal te horen krijgen straks als wij bij Jezus komen. Hoe het door 
ons gezaaide zaad is opgekomen zoals bij de landman in Markus in de halm, aar en het volle koren. Daar 
is de landman zich niet van bewust. Lees maar in Markus 4 vers 26 tot en met 29:  
 
"Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en 
opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. 
Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. 
En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is". 
 
Zo gaat het ook bij ons. Wij hebben de woorden van Jezus gesproken door de kracht van de Geest. Straks 
zullen wij in volle omvang zien wat onze arbeid in de oogst van Jezus, als visser op een van Zijn 
vissersschepen, als Zijn smekende ambassadeur, heeft opgebracht! 
 
En dat deden wij met een groeiend aantal vrijwilligers, die samen met ons optrokken om van Jezus te 
getuigen. De in dit jaarverslag vermeldde activiteiten zijn slechts mogelijk geweest vanwege hun 
deelname, steun en gebed! Zij werden er ook door Jezus, als de Heer van de oogst, op uitgestuurd om 
Zijn oogst binnen te halen en dat deden zij ook! Wij zijn als bestuur hier zéér dankbaar voor! Wij 
verwachten dat er nog veel meer gelovigen mee gaan doen en in vrijmoedigheid uitstappen door de 
kracht van de Heilige Geest Die hen geschikt maakt!  
 
31 december 2024 
Het bestuur van de Stichting “Levend En Stromend Water”. 
Sipke Faber (penningmeester), Henk ten Brinke (secretaris) en Cees van Beek (voorzitter). 
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Het is begonnen met dat erin 1 Johannes 2 vers 17 staat: “En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; 
maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”. 
 
Wat is dan de wil van God? 
Dat staat in 2 Petrus 3 vers 9: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 
beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot 
bekering komen”.  
 
Dit staat ook in  
1 Timotheüs 2 vers 4: “Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen”. 
 
Want God beleeft geen enkele vreugde in de dood van de goddeloze, zo schrijft Hij in  
Ezechiël 33 vers 11: “Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de 
dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, 
bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” 
 
Daarom stuurt Jezus ons erop uit met de boodschap van bekering en vergeving van zonden! 
Lukas 24 vers 47: “En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt 
worden, te beginnen bij Jeruzalem”. 
 
En dat aan iedereen te verkondigen! 
Markus 16 vers 15: “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle 
schepselen”. 
 
Om hen vervolgens te dopen en te onderwijzen hoe te leven! 
Mattheüs 28 vers 19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en 
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. 
 
En er ook op uit te sturen zoals de Vader, Jezus gestuurd heeft! 
Johannes 20 vers 21: “Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 
zend Ik ook u”. 
 
Dat deden de discipelen…  
Handelingen 2 vers 41: “Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer 
drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd”. 
 
Zij zagen de menigten wachten op ons die het leven van Jezus in zich hebben want in 
Johannes 4 vers 35 staat: “Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen 
op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten”. 
 
Zo waren wij waren in 2024 arbeiders in de grote oogst van Jezus op straten en pleinen zoals staat in 
Mattheüs 9 vers 37: “Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders”. 
En in Lukas 14 vers 23: “En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en 
dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt”. 
 
Op straten en op pleinen en langs landwegen en tussen heggen… 
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En zo gingen wij eropuit om op straten en pleinen om jongeren én ouderen op te roepen tot bekering en 
vergeving van zonden te verkondigen. Wij stonden in 2024 trouw op onze weekmarkten maar ook op vele 
grootschalige evenementen waaronder op zes Kamper Ui(t) Dagen, een grote Paasmarkt, vier 
Kerstmarkten en op een aantal grotere jaarmarkten. Wij hebben veel evangelisatiemateriaal uitgedeeld 
en ontelbare gesprekken met jong en oud gevoerd in de regio Kampen, Grafhorst, Genemuiden, Staphorst 
en Nieuwleusen. Wij waren op de reguliere weekmarkten meer dan 80 keer een hele middag of een lange 
ochtend aanwezig met de caravan met het opschrift “Alleen Jezus maakt vrij!”. Ook gingen wij zo’n 25 
keer met elkaar in Kampen de Oude Straat op! 
 

 
 
Velen namen het woord aan en geloofden in Jezus. Zij ontvingen vergeving van zonden en eeuwig leven. 
Wij hielden drie doopdiensten waar zes personen gedoopt werden en er één jonge man tot geloof kwam. 
 
Wij reikten véél flyers, boeken en Bijbels uit aan kinderen, teenagers, jongvolwassenen en volwassenen 
en ouderen. Veelal kwam het tot een gesprek(je) over Jezus en Zijn intense liefde voor hen. Wij baden met 
jongeren en ouderen voor verlossing, genezing, bevrijding en vervulling met de Heilige Geest. Wij hebben 
in 2024 opnieuw Gods scheppende kracht gezien in levens van jongeren en ouderen met wie wij spraken, 
of voor wie wij baden. 
 
Honderden jongeren en ouderen zijn tot Jezus geleid. Precies zoals Andreas zijn broer Petrus naar Jezus 
leidde. Velen zagen de beelden op de banners of de  caravan over Jezus. Zij lazen de tekst een banner van 
waar zij heen zouden gaan als zij die nacht zouden sterven. Honderden en nog eens honderden 
mensenzielen namen die boodschappen van God mee in hun geweten, geest en ziel. 
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Wij vertrouwen voor 100% op het woord van een onveranderlijk God uit Jesaja 55 vers 10 en 11: “Want 
zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, 
maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, 
zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 
zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: 
het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, 
maar het zal doen wat Mij behaagt, 
en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend”. 
 
Gods woorden, door ons gesproken, nemen zij mee in hun geweten. Deze zullen voorspoed brengen aan 
de ontvanger! Zoals de regen en sneeuw de aarde bevochtigt en daardoor vruchten voortbrengt. Dat zegt 
God, en dat zeggen wij Hem in het geloof na! 
 
Openluchtdiensten 
Wij hielden twee openluchtdiensten in een park in Hasselt. Dit deden wij om uit te proberen wat je nu kan 
verwachten en welke technische mogelijkheden er zijn naar het publiek. Wij deden dit ook om ons voor te 
bereiden op deze manier van evangelisatie. Het was erg mooi weer op die zondagen in het begin van de 
herfst. Wij hebben er veel van geleerd voor een volgende keer.  
 
Doopdiensten in de openlucht 
Wij hebben dit jaar drie doopdiensten gehouden in Punthorst in een natuurvijver met 
zéér indrukwekkende getuigenissen in de media van dopelingen zelf. Lees hier wat een reporter opschreef 
over een doopdienst van 31 augustus:  En lees hier wat een van de dopelingen in de weken erna getuigde 
wat haar tijdens deze doop is overkomen door een Drie-enig God:  
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Aan mij, Christian, werd gevraagd wat in 2024 op mij de meeste indruk gemaakt had tijdens het evangeliseren 
en dopen?  
 
Het was een moeder die kwam om gedoopt te worden tijdens een doopdienst in Punthorst op 31 augustus. 
Deze moeder had het zwaar tot aan het moment dat ze daadwerkelijk gedoopt zou gaan worden. Bovendien 
kon ze dit, enigszins voorzichtig, met ons aanhoorders en mede-Christenen delen. Dat haar kinderen een 
belangrijke rol speelden in haar leven en dat ze een zware tijd gehad had in de jaren hiervoor.  
 
Emoties speelden op maar desondanks lukte het haar goed om de boodschap over te brengen. Bovendien 
resoneerde deze boodschap bij mij persoonlijk. Toen ik om mij heen keek, zag en hoorde ik dat dit eveneens 
bij andere aanwezigen het geval was. (H)erkenning. Op het moment van dopen en het ondergaan in water, is 
de Heilige Geest tot haar gekomen, zo zou zij later delen en zelfs van getuigen. Dit wisten wij op dat moment 
nog niet.  
 

 
 
Toen Cees vroeg of er nog meer mensen gedoopt wilden worden, kwam haar dochter naar voren. Dit was 
onverwacht en spontaan. Dit dankzij de Heilige Geest Die op die dag door iedereen als zéér sterk aanwezig 
ervaren is. Dat door de moeder, die ontzettend veel had doorstaan in haar pad naar de doop, zoals velen van 
ons. En nu  ook haar dochter daar ook tot geloof mocht komen… Dat was dan ook zéér indrukwekkend te 
noemen.  
 
In de keren van evangeliseren, die in de weken daarop volgden, waren moeder en dochter beiden volop 
aanwezig. Zichtbaar en merkbaar in de vreugde van Christus! Het was en is een ontzettend mooi, intiem en 
bijzonder gegeven dat wanneer wij ons leven aan Christus geven, wij hier zoveel voor terugkrijgen in liefde. 
Zelfs in dat specifieke ene moment, direct en verwacht, een verrassing, ook voor moeder zelf.  
 
Héél bijzonder om mee te mogen maken en om van te mogen getuigen. Een bewijs dat de Heilige Geest 
aanwezig is bij wat wij met elkaar, voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mogen betekenen door ervoor 
elkaar als Christenen te zijn. Een zéér sterk en zichtbaar teken dat de gemeente van Jezus Christus springlevend 
is, net als Christus zelf!  
 
Halleluja!! Christian! 
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Inloophuis Nieuwleusen 
Wij zijn gestart met de oprichting en inrichting van een 
inloophuis in Nieuwleusen. Aanvankelijk waren er nogal wat 
hobbels te nemen. Persoonlijke verwachtingen die van 
elkaar verschilden. En de vraag hoe je vasthoudt aan de 
Bijbel als het nooit falende woord van God. In gesprekken 
daarover is begin 2025 verandering gekomen. Op een of 
andere manier is de weerstand weg en kunnen wij bouwen 
aan de inrichting en vrijwilligers-bezetting van dit 
inloophuis, het project dat velen na aan hun hart ligt. De 
verwachting is dat dit huis de tweede helft van 2025 zal 
worden geopend.  
 
Cursus “Leren Evangeliseren” 
Tonny Rijkeboer en Cees van Beek hebben begrepen dat de 
functie van evangelist als onderdeel van de vijfvoudige 
bediening meer inhield dan op straten te evangeliseren. De 
straten op is de opdracht aan iedere gelovige, maar het 
toerusten van gelovigen is de taak van de evangelist zoals 
verwoord in Efeze 4 vers 11 en 12: “En Hij heeft sommigen 
gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen 
als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 
om de heiligen toe te rusten, tot het werk van 
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”. 
Het lichaam van Jezus, dat is de wereldwijde verzameling 
van gelovigen, moet groeien! Daarvoor moeten zij worden 
toegerust om te gaan getuigen van Christus Jezus.  
 
Daarom zijn zij een cursus “Leren Evangeliseren” gestart om gelovigen daarbij te helpen. Tijdens de cursus 
leren cursisten allerlei eigen denkbeelden om te ruilen voor de waarheden van de Geest van Jezus Christus. 
Deze Geest zal hen de vrijmoedigheid gaan geven. Centraal in de cursus staat het werk van de Heilige 
Geest. Jezus sprak daar al over in Johannes 6 vers 53 en zei: “De Geest is het Die levend maakt, het aardse 
(“het vlees”) is nutteloos. Ik (Jezus) spreek woorden van Geest en (daardoor) van leven!” Aardse en 
wereldse methoden, technieken en systemen zijn volkomen onbruikbaar in de verkondiging van het 
Evangelie van Gods Koninkrijk. “Dit Koninkrijk is immers niet uit woorden maar uit (Gods) kracht1!”  
 
In februari is de eerste cursus in een vertrouwelijke setting gestart en nog voor de zomer van 2024 
afgerond. Zeven personen doorliepen de gehele cursus. Zij gaan nu zelfstandig, in de kracht van de Heilige 
Geest, de straat op om het Evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen. Afgelopen november is de 
tweede cursus van start gegaan, met eveneens met zeven personen. De bedoeling is dat er in het voorjaar 
van 2025 een derde cursus start. Aan één van de hoofddoelstellingen van de stichting, zoals verwoord in 
artikel 2 lid 4c van de statuten, wordt hiermee vorm en inhoud gegeven. Zie hiervoor voetnoot twee2.  

 
1 1 Korinthe 4 vers 20: “Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht”. 
2 Artikel 4c van de statuten: “het opzoeken, selecteren, opleiden en vormen van evangelisten (man/vrouw)  die na een gebeds-, 
opleidings-, en trainingsperiode erop worden uitgestuurd in eigen bediening”. 
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Wat heeft het meeste indruk op mij (Janny) gemaakt tijdens het evangeliseren in 2024? 
Op 8 oktober zijn wij gaan evangeliseren op de Biestemarkt in Grafhorst. Je merkte meteen al veel 
vijandigheid van de mensen. De muziek stond volgens sommige veel te hard,  er werd zelfs gedreigd 
richting  één van de evangelisten. Die man kwam dreigend op Sipke af. Hij zei “Ze zouden jullie op 
moeten pakken”. Sipke pakte dit goed op en bleef nuchter. Ik ben er wel bij gaan staan voor als er 
wat zou gebeuren. Die man vervolgde later wel flink mopperend en scheldend zijn weg. Ik hoorde 
van Cees dat deze man dat bij iedere jaarmarkt hier erg vijandig doet. De rest van de jaarmarkt is 
wel vrij rustig gelopen. Er zijn een aantal mensen naar Jezus geleid. De weken er na hebben we wel 
veel vermoeidheid en ziekte ervaren. We denken dat er iets over ons is uit gesproken, maar dat 
hebben wij verbroken in Jezus’ naam. 
 
De tweede evangelisatiemarkt die indruk op mij maakte, was de winterfair in Genemuiden op 29 
november. Er waren vele gezellige kramen en het was erg druk. Diego, Ellis en ik bleven eerst met 
Johan even bij de caravan. Cees ging even een rondje doen met Thabitha. Even later kwam er een 
jongeman aan fietsen en zette zijn fiets heel erg vluchtig neer. Hij kwam naar de caravan toe en 
vroeg of hij alsjeblieft even binnen kon komen. Ik zag gelijk dat hij in een psychose zat. We hebben 
hem gerustgesteld naar hem geluisterd en met hem gebeden. Hij ging heel erg rustig weer op pad. 
Zo zie je hoe sterk God aanwezig was.  
 
Later gingen Cees en ik nog even een rondje doen en hebben veel gepraat over de religie in 
Genemuiden en nog wat andere dingen gedeeld waardoor ik kan groeien. Even later toen we 
terugkwamen bij de caravan, kwam er een man bij mij staan aan wie ik mijn hele getuigenis kon 
vertellen. Hij vond het heel erg mooi, en na een poosje kwam zijn vrouw er ook bij staan en haar 
kon ik ook nog mijn getuigenis vertellen. Die vrouw zei: “Ik ben zo blij dat ik jou heb ontmoet”. Even 
laten ben ik samen met het echtpaar naar een dichtbij zijnde kerk gelopen en even binnengekeken. 
Ik merkte wel veel onderdrukking en een zware last in die omgeving. We werden door sommige 
mensen echt doordringend aangekeken. De zware last die daar hangt in Genemuiden werd wel 
duidelijk toen ik de dag erna wakker werd. Ik voelde mij zwaar depressief en had nergens geen zin 
in. Leek dat al mijn kracht uit mij was gezogen. Ik heb dit meteen weggebeden en gedeeld met Cees. 
 
Een derde diepe ervaring had ik tijdens de openluchtdienst in Hasselt. Wat ik over deze dienst kan 
zeggen dat de Heilige Geest héél sterk aanwezig was. Er werden mooie liederen gespeeld en 
getuigenissen verteld. Ik ervaarde zelf een geweldige aanraking van de Heilige Geest. Ik had een 
paar dagen van tevoren gevraagd of God mij wilde aanraken. Dat heeft Hij toen gedaan. ‘k Voelde 
mij tijdens een kringgebed gevuld worden door de Heilige Geest en werd uit de kring geduwd. Ook 
werd ik emotioneel. God raakte mij diep vanbinnen. De kracht en genade van God is zo groot, AMEN. 
 
We gaan met God aan ons zijde, met de Heilige Geest in ons en begeleid door Jezus nog vele mensen 
naar het geloof brengen. Vele mensen zullen de kracht van God ervaren en zullen zich bekeren en 
genezen. We gaan op weg naar een tijd met vele wonderen. Wat voor de mens onmogelijk is, zal 
nooit onmogelijk zijn voor God. De mensheid moet gered worden van hun ondergang. Wij zullen 
met nog meer kracht gaan getuigen en God gaat daar ons mee helpen door de Heilige Geest.   
🙏🙏🕊🕊🔥🔥🙏🙏 
 
ALLE GLORIE AAN GOD EN ZIJN ZOON JEZUS  DIE VOOR ONZE ZONDEN IS GESTORVEN.   
Veel liefs, Janny.  
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Strubbelingen… 
De afgelopen jaren is er spanning tussen de gevestigde HHK-gemeenten in Staphorst en Nieuwleusen en 
Cees van Beek als evangelist op de markt. De kerkelijke gemeente was tegen onze aanwezigheid op de 
weekmarkt in Staphorst en tal van andere evenementen. Ook de andere ontwikkelingen zoals het inrichten 
van een inloophuis Herberg “De Fontein” en het ontstaan van een christengemeente werden niet 
gewaardeerd. Dat heeft geresulteerd in twee pagina’s grote verslag in het RD in december 2024. Dit heeft 
achter de schermen niet alleen in Staphorst en Nieuwleusen maar in de gehele Reformatorische gezindte 
het bed opgeschud. Ook de Meppeler Courant besteedde aandacht aan dit thema in hun Kersteditie. 
Vervolging, afwijzing en verdrukking overkomen je dan. Het opmerkelijke is dat dit zorgt voor meer  
vruchten van het persoonlijke geloof. Jezus wil dat er verzoening komt! Wij hebben ons er voor 
opengesteld en wachten op een antwoord van de HHK-gemeente. 
 

Het zoontje van Teun… 
Dat wat de meeste indruk in 2024 op mij, Teun, heeft 
gemaakt is de keer, dat Joram meeging. Het was op het 
evenement “Kerst in Oud Kampen”. Ik dacht dat Joram 
het niet zo lang vol zou houden. We zouden dan na het 
evangeliseren naar de McDonalds gaan en daarna terug 
En dat het wel bij één keer zou blijven en zijn  
enthousiasme wel minder zou worden. Maar nee hoor, 
hij wilde ergens dichtbij eten, om vervolgens weer verder 
te kunnen gaan. Hij vond het een superdag en zit te 

popelen, om gauw weer mee te gaan! 

 
Communicatie  
Wij sturen ter inspiratie, bemoediging en aansporing onze verslagen van evangelisatie-acties naar een 
groep van meer dan 150 gelovigen. In totaal zijn er in 2024 zo’n 80 verslagen verzonden.  
 
Zowel offline als online proberen we  zichtbaarheid te creëren. Zo mag er in de lokale krant van 
Zwartewaterland, de Stadskoerier, iedere maand een column geplaatst worden door Evangelist Cees van 
Beek. De kern van de columns is telkens het onvoorwaardelijk mogen komen naar Jezus voor rust van de 
ziel en vrede met God. Wij zijn in de loop van dit jaar ook gestart om deze columns te laten plaatsen op 
een bekende website in Staphorst.   
  
Dit jaar zijn wij doorgegaan met het bouwen van een professionele website. De huidige website is eigenlijk 
geen website maar een weblog. Deze is tijdelijk gebruikt voor de stichting in verband met de ANBI-status. 
Inmiddels zijn de eerste bouwstenen voor dit internetkanaal gelegd. De verwachting is dat deze eind 2025 
gereed zal zijn. Er wordt stap voor stap gebouwd, zonder te haasten. Bekijk hier de website.    
  
Financiën  
De stichting heeft de financiële werkzaamheden uitbesteed aan een administratiekantoor. De organisatie 
en uitvoering van de administratie en de financiën is ook voor dit jaar 2024 gecontroleerd door Van Rhee 
Accountants. Zij hebben een zogenaamde samenstellingsverklaring afgegeven. Dit houdt in dat de 
gevoerde financiële administratie voor 2024 in orde is en voldoet aan de geldende richtlijnen. Een verkorte 
versie is opgenomen in bijlage 3 van dit jaarverslag. Het rapport zelf is te downloaden op de ANBI-pagina 
van de website.  
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Nepal, Kenia en Pakistan 
De stichting steunt een drietal buitenlandse bedieningen in Nepal, Kenia en Pakistan.. 
 
Nepal 
Er gaat per maand € 300,-  naar een evangelisatie-bediening in Nepal. Dit is voor levensonderhoud van 
vier evangelisten zodat zij 24/7 kunnen uitgaan op de berghellingen van het Himalaya gebergte. In totaal 
werd er in 2024 € 3.600,- voor dit project gedoneerd.  
 

Daarnaast werd er een aparte donatie van € 400,-  
gedaan voor een golfplaten dak van een huiskerk midden 
in de ruigten van het Himalaya-gebergte. Zij bouwden 
zelf het kerkje. Wij doneerden de golfplaten voor het 
dak. 
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En wij hebben als stichting ook een donatie van € 1000,- overgemaakt voor de distributie van 200 Bijbels 
voor jonge gelovigen. Wij hebben deze  € 1000,- ontvangen van een donor die wij hiervoor benaderd 
hebben. “Want de mens zal niet alleen bij brood leven maar bij alle woord van God dat door Zijn mond 
uitgaat” zegt Jezus. Niet alleen dat wat zij en wij door de Heilige Geest ervaren, horen en zien. Maar ook 
door het geschreven woord van God dat in de Bijbel staat.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

In bijlage 1 bevindt zich de Engelse versie van het jaarverslag van deze bediening in Nepal.  
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Kenia 
Deze bediening, ‘Hope Arising’, in een stad in Kenia is in de laatste jaren opgebouwd. Een jonge vrouw, 
Joyce, leidt deze  lokale gemeente. De bediening is, net als die in Nepal, sterk gericht op de oogst en 
ondersteuning van armen, weduwen, vrouwen en de kwetsbaren in de lokale samenleving. Maandelijks 
gaat hier een vast bedrag van € 580,- naartoe.  
 

Deze bediening heeft in 2023 een stuk land gekocht 
met hulp van de donorfamilie. Dit jaar is op het stuk 
land een huis gebouwd met alle noodzakelijke 
voorzieningen Denk hierbij aan  o.a. elektriciteit. In 
totaal werd hiervoor € 8850,- gedoneerd. In totaal 
werd er € 16.890,- gedoneerd aan deze evangelisatie 
bediening. 
 

 
Begin van dit jaar regende het hevig. 
Door een overstroming werd het huis 
van één van de weduwen zwaar 
beschadigd. ‘Hope Arising’ kwam met 
liefde en onze giften. Zo konden zij de 
weduwe helpen haar huis te repareren. 
De weduwe sliep op de vloer. ‘Hope 
Arising’ kocht voor haar een matras en 
een bed.  

Joyce schreef ons in het derde kwartaal het 
volgende: “Uw welwillende gift is essentieel 
geweest om vier kinderen in het dorp te helpen. 
Van deze vier kinderen heeft ‘Hope Arising’ 
vastgesteld dat hun situatie ernstig is en dat ze 
naar school moeten. De vier leerlingen zijn 
afkomstig van de weduwen in het programma. Zij 
waren al lange tijd thuis gebleven zonder naar 
school te gaan. ‘Hope Arising’ voelde de drang om 
hoop te brengen en een glimlach op hun gezicht te 
toveren door ze terug naar school te brengen. Een 
van de leerlingen is een tiener die in groep 2 van de 
middelbare school zit en 

heeft geholpen bij de kinderzorg. De andere studeert geneeskunde en heeft ook geholpen bij de kinderzorg 
tijdens haar vakantie. Ze zit nu in haar tweede jaar en is volgend jaar klaar. Bedankt dat u een glimlach op 
haar gezicht hebt getoverd en hoop gebracht hebt. De andere is een jongen die dolgraag naar school wilde 
en ‘Hope Arising’ heeft hem geholpen. Tot slot is er nog een jonge gehandicapte jongen van 7 die de hele 
dag huilde terwijl zijn andere broers en zussen naar school gingen. ‘Hope Arising’ heeft hem naar een school 
gestuurd waar hij heeft geleerd een paar woorden te spreken en zichzelf uit te drukken. Het onderwijs in 
het dorp is adequaat echter kan alleen worden gevolgd door degenen die het kunnen betalen. Bedankt dat 
je een glimlach op hun gezicht toverde en het leven van deze vier jonge mensen in het dorp veranderde. Er 
is hoop in Christus Jezus, onze Hoop!” 
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Pakistan 
Maandelijks steunden wij deze bediening met € 250,- . In de loop van dit jaar hebben wij dit afgebouwd 
naar € 125,- per maand. Wij hebben deze bediening medegedeeld hen in 2025 niet meer zullen steunen. 
 
De reden om te stoppen met de hulp is dat we in de loop van 2023 en 2024 er een groeiend gevoel was, 
dat het in het gezin niet meer goed zat tussen de vrouw en de man. Grote spanningen en een gescheiden 
leven van elkaar en ook van de kinderen. 
 
Wij hebben hierover frequent met de man gesproken doormiddel van videobellen.  Er kwam echter geen 

volledige duidelijkheid hoe het nu daadwerkelijk zat. Woonden zij 
nog bij elkaar? Of waren ze gescheiden en hoe ging het met de 

kinderen? Wij hebben dit met pijn ons het hart 
stopgezet. Wanneer wij Nepal hopen te 
bezoeken in het najaar van 2025, bij leven en 
welzijn, kijken wij of wij bij hen langs kunnen 
gaan. 
 
Maandelijkse steun is op jaarbasis € 1750,- 
geweest. Deze donaties zijn gebruikt voor 

dagelijks levensonderhoud en de schoolspullen voor vier kinderen. De 
weduwe-grootmoeder is onderdeel van dit gezin. Wij hebben via deze donaties ook voor haar 
levensonderhoud mogen voorzien.  
 
Tijdens Pasen 2024 hebben wij nog een grote voedselactie gesteund in een van de steenfabrieken. Wij 
hebben 20 christengezinnen die in dit dorp onder erbarmelijke omstandigheden leven, voorzien een 
voedselpakket. Het is nauwelijks voor ons als westerlingen voor te stellen, hoe men daar leeft. Open riolen 
waarop de toiletten op aangesloten zijn. Huizen die soms meer op een bouwvallen lijken en waar wij geen 
beesten meer in zouden stallen. “Ontferm U over hen Heer!” Wat hebben wij met elkaar een puinhoop 
van deze aarde gemaakt! “Wij en onze vaderen hebben gezondigd! 
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Ik, Adrie Koops, heb veel mooie ervaringen gehad met het getuigen van Jezus.  
 
Maar die met de drie jongen in Genemuiden op 3 december 2024 was wel héél indrukwekkend.  
Want ik was vroeg in de middag aanwezig op het Marktplein. Aanvankelijk had ik geen moed om 
weer eens (met een omweg) naar Genemuiden te rijden. Koud, erg moe, gevoelsmatig één onder 
nul. Maar ja, het woord trouw kwam in mijn gedachten. Cees en ik hebben het daar wel eens 
uitvoerig over gehad. Cees is erg trouw met het staan in Genemuiden en Staphorst. En als je 
samen ergens voor staat, is het belangrijk er ook voor elkaar te zijn. Jezus zond niet voor niets zijn 
volgelingen twee aan twee er op uit. 
 
Dus vanmorgen Cees geappt dat 
ik zou komen en we een rondje 
haven zouden doen. Ellis en 
Jannie waren inmiddels ook 
gearriveerd. Dan merk je weer 
de kracht van teamwork. We 
spraken met elkaar o.a. over 
zaken als trouw zijn en elkaar 
bemoedigen. Toen rondje haven 
gelopen. Gauw nog vier rode 
boekjes “God leren kennen” in 
mijn jaszak gestopt, met nog wat 
andere lectuur. Bij de pont 
kwam Cees in gesprek met 
iemand en ik liep door naar het 
wachthok, waar ik meende een 
paar jongelui te zien. Er stonden twee brommers en ik begon een gesprek daarover met de twee 
jongens. “Goed merk, mijn zoon had ook zo een voor school. Rij jij ook veel naar school of werk?” 
De ene jongen was leuk open in het gesprek en vertelde het een en ander over zijn brommer en 
zijn werk in het fitness gebeuren.  
 
Hij ziet het als een soort dienstverlening aan mensen. “Ik denk dat jij christen bent”, zei ik. “Je open 
houding, je ogen zeggen me dat”. Het was inderdaad zo. En tegen de ander: “Het zou met niet 
verbazen dat jij dat ook bent”. Hoezo? “Je straalt vrede in je hart uit, een rust”. Hij was eveneens 
blij verrast. Zo spraken zij en ik een poos over onze beleving van het geloof. Er kwam een derde 
jongen bij zitten. (En Cees kwam er ook bij) “Heb jij wat met het geloof?” vroeg ik hem. Hij zei: 
“Nee, niet meer eigenlijk. Er is teveel gebeurd. Ik had een hersentumor toen ik 17 was. Nu gaat het 
weer beter, maar ik heb er wel wat aan over gehouden. Vergeet dingen, weet het allemaal niet 
meer zo wat geloof betreft”. We luisterden naar zijn verhaal.  
 
Cees vertelde wat over zijn ervaringen. Een kind van hem dat in coma raakte en daardoor 
levenslang gehandicapt is. “Waar was God?” Jarenlang is Cees boos op Hem geweest, totdat Hij 
dat wegnam. We kunnen niet alles verklaren over wat er gebeurt in ons leven, maar Hij is er wel. 
Hij wil er ook voor jou zijn. Hij knikte en we zagen een zekere openheid komen. Dat gaf mij 
vrijmoedigheid om met hem het rode boekje door te nemen. Zijn vrienden gaven we er ook een. 
Zo konden ze mee lezen. Hij begreep waar het om ging: “Je hebt ook Jezus nodig!” (Daar hadden 
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we het in het gesprek over 
gehad, met voorbeelden van 
andere jongelui, die we 
hebben ontmoet). Hij zei dat 
gebed uitspreken om bij Jezus 
te willen horen liever thuis te 
doen. Maar ik merkte de drang 
van de Heilige Geest om hem 
nú naar Jezus te leiden. Het 
bleek dat hij moeilijk las en 
toen ik hem de woorden 
hardop voorlas, was er geen 
belemmering meer om het na 
te zeggen. Hij was er gelukkig 
mee, dat gedaan te hebben, 
zei hij. 
 
We hadden het ook nog over 
Gods eeuwige armen onder 
ons. Een gesprek over het 

leven en waar ga je heen, hierna? Nou, zegt de eerste jongen: hij daar (en hij wees naar de tweede 
vriend) vroeg een half uur voordat we hier kwamen nog aan mij : “Wat komt er na de dood?” En 
nu praten we erover! Cees raadde hem aan Openbaring te lezen. Over onze toekomst. Voor 
eeuwig in de tegenwoordigheid van de heilige God. Met liefde en eerbied. En nog zoveel meer. De 
jongens stemden daar mee in. Ze geloven dat ook. Gods proces in hen en onze harten. Wat een 
rijke ontmoeting. Een heilig half uur (of langer?).  
 
Geloof in herstel binnenin, God leren kennen enz. Dat gaat ons hele leven door. De eerste jongen 
vroeg: “Wil je voor mij bidden?” “Wat zal ik bidden?”, vroeg ik. Hij zei: “Dat wat jij goed vindt”. Dat 
deed ik en de Heilige Geest gaf me de woorden, die van toepassing waren, zo zei hij na het gebed. 
Voor hem gebeden, o.a. over diepe verwondingen in zijn leven en slechte woorden die over hem 
uitgesproken waren, ook door hemzelf. Gods herstel over hem geproclameerd. Het is zo gaaf dat 
God hem dan laat merken: “Ik zie je wel! Ik ga je helpen”. Hij was ontroerd en bedankte me. We 
hebben ze aangemoedigd samen de Bijbel te openen en er over te praten, te bidden. Een mini 
Bijbelclubje. Want: “Wie tot God nadert, tot hem zal Hij naderen”. Wat waren we weer onder de 
indruk van Gods leiding. “Ja”, zei Cees, “Jij moest er niet alleen zijn vanmiddag, maar dit was Zijn 
doel voor jou”. Nou, ik was niet meer moe, had het niet meer koud en we waren samen erg vrolijk. 
 
Dit getuigenis in de caravan met de beide meiden gedeeld. Toen avondmaal met elkaar gevierd. 
Jezus bedankt voor deze mooie ontmoetingen en geloven dat Hij hen verder leidt. Voor Ellis 
gebeden. Ze was gevallen en had behoorlijk pijn nog. Die was even later weg. “Dank U Heer!” En 
op de valreep was er nog een man met twee kleine kinderen, die met Cees ging praten. We 
mochten ook voor hem bidden, o.a. voor zijn overspannen zijn en gevoelsleven, waar de duivel 
telkens met zijn leugens wil inbreken. 
 
God is groot! Adrie Koops. 



 

 
16 

 

Wat niet lukte in 2024 
Er zijn plannen in 2024 blijven liggen. Zoals het integriteitsbeleid, de verdere uitbreiding van de website 
en het vormen van een team voor de tweede caravan. Hiervoor ontbraken de tijd en/of financiën Wij 
hebben deze opnieuw opgenomen in ons jaarplan 2025. 
 
Wat tegenviel en meeviel… 
Wat tegenviel was dat een van onze donoren zijn donaties stopzette. Dat gebeurde in mei. Daarna was het 
financieel scherp aan de wind zeilen. Gelukkig was er voor het einde van het jaar toch weer een grote 
donatie waardoor wij zonder al te veel zorgen het nieuwe jaar in konden gaan. Een knipoog van God! 
 
Met het huidige aantal donaties kunnen wij de bestaande activiteiten voortzetten. Uitbreiden wordt 
echter moeilijk. Wij hebben in de hand van God gelegd. Hij is de Eigenaar van alle zilver en goud op deze 
aarde en van het vee op duizend bergen. 
 
Financiën 
De stichting heeft de financiële werkzaamheden uitbesteed aan een administratiekantoor. De organisatie 
en uitvoering van de administratie en de financiën is ook voor dit jaar 2024 gecontroleerd door Van Rhee 
Accountants. Zij hebben samenstellingsverklaring afgegeven. Dit houdt in dat de gevoerde financiële 
administratie voor 2024 in orde is bevonden en voldoet aan de geldende richtlijnen. Een verkorte versie is 
opgenomen als bijlage 3 in dit jaarverslag. Het rapport zelf is te downloaden op de ANBI-pagina van de 
website.  
 
Na jaren van stijging van de donaties, is er dit jaar voor het eerst een daling te zien. In 2020, het startjaar 
van de stichting, waren de inkomsten € 21.487. In 2021 was dat € 55.995! Meer dan een verdubbeling ten 
opzichte van 2020! In 2022 steeg het binnengekomen bedrag aan donaties van € 62.026,- en in 2023 naar 
€ 80.581! Dit jaar (2024) bedroegen de donaties € 67.185. Het bestuur ervaart desondanks de gunst van 
God op het vele werk van de stichting.  
 
Alle donaties worden besteed voor het financieren van het evangelisatiewerk. Alle evangelisten en de 
vrijwilligers die hieraan meedoen, voorzien in eigen levensonderhoud. De donaties voor de buitenlandse 
bedieningen worden geheel doorgestuurd. De stichting betaald de bankkosten. Er zijn geen 
overheadkosten, er wordt geen kantoor gehuurd en er zijn ook geen andere huisvestingskosten.  
 
Het bestuur ervaart het als een grote verantwoordelijkheid om alle donaties zo effectief en doelmatig 
mogelijk te besteden in het verspreiden van het Koninkrijk van God. Met andere woorden: de focus hierbij 
steeds scherp gericht op het winnen van zielen, bevrijding, herstel, genezing en discipelschap. Ook het 
toerusten van andere gelovigen om ook in de oogst van Jezus te komen werken is belangrijk. 
 
Dankbaarheid! 
Wij zijn zéér dankbaar voor het toenemend aantal vrijwilligers dat meedoet met de evangelisatie-acties. 
Voor de niet-aflatende steun in gebed en financiën. Bekend is dat wij alle donaties één op één doorzetten 
naar de evangelisatie in deze regio en twee bedieningen in het buitenland: Kenia en Nepal. Zoals eerder 
vermeld hebben wij eind van dit jaar de steun naar Pakistan stopgezet vanwege onduidelijkheid in dit 
wezengezin en over de evangelisatie in de ‘brick-area's’ in de omgeving van de stad waar zij wonen. Wij 
hopen het najaar van 2025 Nepal te bezoeken. Wellicht kunnen wij dit combineren door langs te gaan in 
het nabijgelegen Pakistan.  
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Vol verwachting 2025 in gegaan! 
Wij zijn vol verwachting dit nieuwe jaar binnengegaan. 
Wij weten dat deze wereld voorbijgaat maar dat 
het woord van onze God blijft tot in eeuwigheid. Gods 
woorden gaan met ons mee en wij zullen die blijven 
spreken. Het zijn woorden die Gods scheppende kracht in 
zich dragen om daar waar dood en duisternis heerst, 
leven en licht te brengen!  
 
Wij zien uit naar een bezoek, een neerdaling van Gods 

Geest in van onze regio (en natuurlijk ons land) door Gods Geest. Dat Hij neerdaalt zoals Jesaja dat 
uitschreeuwde naar God in Jesaja 64 vers 1 tot 4: 
" Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor Uw aangezicht zouden 
wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt, en vuur het water laat opborrelen, om Uw Naam aan Uw 
tegenstanders bekend te maken! Laat zo de heidenvolken voor Uw aangezicht sidderen. Toen U 
ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachtten, daalde U neer; voor Uw aangezicht smolten de 
bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en 
geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht".  
 
Zoals dat in 1952 op Lewis, een Schots eiland, gebeurde. Plotseling daalde God met Zijn enorme kracht en 
heiligheid neer op grote mensenmenigten. Hier de weblink naar een kort filmpje uit die tijd met 
getuigenissen die ons hart aanmoedigen om God te blijven zoeken voor deze manifestatie van Zijn glorie, 
majesteit, liefde, heerlijkheid, schittering en kracht.  
 
De focus van de stichting zal blijven liggen op doorgaan wat wij deden zoals week- jaarmarkten,  
grootschalige evenementen en straat-evangelisatie in deze regio. Het openen van het inloophuis in 
Nieuwleusen staat in de planning voor komend jaar. Wij hopen verder te gaan met openlucht doop- en 
evangelisatiediensten waarbij genezingen ook een vaste plek zullen krijgen.   
 
Wij vertrouwen erop dat Jezus als de Heer van de oogst ons verder zal leiden door Zijn Geest 
naar meer oogst van kostbare mensenzielen. De tijd is immers kort en Zijn komst steeds dichterbij. En door 
te gaan met de kracht van de Geest met het vormen en opleiden van gelovigen om hun te leren getuigen, 
te oogsten op de straten en pleinen en landwegen en stegen. 
 

 
Steunen? 
Indien u deze bediening aan een verloren en gebroken wereld in deze 
regio financieel wilt steunen, kan dat door uw gift over te maken ten name 
van de Stichting “Levend En Stromend Water"  met bankrekening 
nummer NL50 RBRB 0787 6882 15. Of met deze QR code. De Stichting 
heeft de ANBI status, uw giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.  
 
Via de volgende links kun je de gegevens van de ANBI-status van de 
stichting vinden en alles wat daarbij hoort.  

1. https://levendenstromendwater.blogspot.com/p/stichting-en-anbi.html  
2. https://levendenstromendwater.nl/anbi/  
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Bijlage 1 Focus Tribes Mission  

Report-2024  
Focus Tribes Mission  
Focus Tribes Mission is a team of like-minded people formed in 2016. It is based on Ezra 7:10 
“For Ezra had set his heart to study the Law of the LORD, and to do it and to teach his 
statutes and rules in Israel.” We take the burden to study the Word of God, obey it, and share 
the good news with our people and tribes in Nepal.  
 
 
Introduction to Nepal  
Nepal, officially the Federal Democratic Republic of Nepal, is a landlocked country in South Asia 
between two giant countries, India and China. Hinduism is the major religion with 
81%, Buddhism 9%, Islam 4.4%, Kirat 3%, Christianity 1.4%, and others. Nepal has nearly 30 
million people, 125 major tribes, and 123 language-speaking groups. According to the data, 
there are 12,000 churches in Nepal, and 68,000 villages do not have any church yet.  
 
 
Goal & Vision  
To see Nepal reach within 2040, Evangelism among 125 tribes, and one church in each village.  
 
 
Mission  
Evangelism, disciple-making, leadership development, and mercy work.   
 
 
About the Team  
The team was formed in 2016; there are eleven members, and a counselor’s board represents 
eleven different districts. The ministry area reaches up to eleven districts out of 77, 
which includes three provinces out of seven and seventeen different tribes. All the team 
members are volunteers and actively focused on reaching the goal and vision of 2040.   
 
 
Report Summary 2024  
This year, we connected to three more new Districts, they are Kavrepalanchock, 
Ramechhap,  and Sindhuli, which lie in the Bagmati province. The summary of the works is as 
follows: 1. Bible 560 pieces distribution for the new believers,   

2. Blankets 118 pieces for poor, old citizens and children  
3. Church/field and Survey visit 20 times, some places were visited more than once. 4. 
Water Pumps 3 Pieces. Which provides pure drinking water for nearly 70 families.  
5. New Church tin roof two. One in the Makawanpur and another in Chitwan. 
6. Jesus Film 5 Times, about five hundred people.   
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7. Leadership Training four times.   
8. One tin roof for a young widowed woman (Shanti) and her three children,   
9. Two times, health and sanitation awareness,   
10. Meal for the poor people, 200 people.   
11. Forty children were provided a meal, soap, toothbrush, and face ask,   
12. Door-door Evangelism 13 Times,   
13. Altogether 3.564 people heard the Gospel,   
14. Three hundred sixteen people decided to give their lives to Jesus,   
15. Total Baptism: 106 people, and   
16. New House church plant 11 places.  
 

Goal 2025:   
1. 20 Water pumps   
2. 60 Evangelism trainings  
3. 1000 Bibles  
4. 24 Jesus Films (We need a new Projector Set).  
5. 12 Leadership training.  
6. 10 new tin roofs  
7. Reaching 10.000 individuals with the good news of Jesus Christ.  
8.100 new house churchs.  

A vote of Thanks:  
I, Deepak Tamang, on behalf of my entire team and ministry in Nepal, would like to express 
my  gratitude and thanks for partnering with us! Without your help and support, the ministry 
would  not be so effective and fruitful. We can only do a little thing without your support. We 
pray for your family and ministry. You are a very important part of our ministry in Nepal. It’s our 
honor and privilege to be a part. We want the same in the days to come. May God bless you!  
 

Deepak Tamang, &  
The entire team, Nepal.  

focustribes@gmail.com/hideepak316@gmail.com  
WhatsApp: 977+985-505-0998 
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Bijlage 2 HOPE ARISING KENYA 2024/2025 
 
Happy new year 2025! 
Receive Calvary greetings from Kenya and Hope Arising Team. Hope Arising thanks God for this far and His 
grace that has been sufficient and carried us through 2024 to 2025. 
2024 Was a great year and indeed the Lord has given Hope Arising a word that was a theme for the ministry 
about building from the book of Nehemiah 2 verse 18: ‘Arise and build’. Indeed, Hope Arising has 
witnessed the grace of our Lord Jesus Christ in building. 
 
Joy has moved to the house in the village for settling permanent there; perhaps the less emails since there 
is little internet in the village. Hope Arising also witnessed the Lords favour in building relationships in the 
village and also the ministry. The Lord has been faithful and Hope Arising want to express a heartfelt of 
gratitude to God and to you for hearing God and been obedient, praying for the Hope Arising, supporting, 
encouraging and giving with a cheerful heart. May the Lord Almighty bless you abundantly. 
 
Hope Arising having shifted its focus to the village, Joy has been working tirelessly to put across a team 
that will walk with her and help with the ministry. Joy has build relationship while walking in the village 
low and slow. Here is a team in the village that Hope Arising will be working with: 
 

1. Joy. 
2. Mary Kitsao (Mama Amos) Finance operator. 
3. Esther Karisa (Vice secretary) 
4. Pastor Zachariah (Pastor in one of the local churches) 
5. Nellie (secretary) 

 
These are the people in faith of our Lord Jesus Christ that we are working with currently in the ministry. 
Hope Arising is praying and trusting God for more labourers as the harvest is ready and the workers are 
few. 
 
Towards the end of 2024, right after Joy moved to the village, one of the widows in the widow’s ministry 
gave out her land for ministry. Praise God and hallelujah! Where God instructs, He provides. This is a big 
testimony to the ministry and thank you, your prayers are highly appreciated. Indeed, ‘the fervent prayer 
of a righteous avails much’. The land needs to be transferred to Hope Arising. Hope Arising is trusting God 
for funds to facilitate the smooth transfer. The land has been currently demarcated with beacons for 
identification. 
 
2025 Hope Arising began the new year with a thanksgiving service that was held at the local church with 
Pastor Zachariah. Hope Arising has been seeking the Lord, seeking to hear from the Lord the theme of 
2025 in prayer and fasting. The Lord has been gracious to the team and the theme of this year. The Lord 
gave us is from the book of Isaiah 58 verse 123: ‘You shall be called the repairer of the breach, the restorer 
of the streets to dwell in’. The Bible says those among you shall build the old waste places and you shall 
raise up the foundations of many generations. 
 

 
3 Jesaja 58 vers 12: “En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie 
op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men 
er weer kan wonen”. 
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Hope Arising has taken this word into account and learning daily from the same scripture calling us to study 
it deeper to get the details and meaning in order not to miss the assignment of our Lord Jesus Christ. Hope 
Arising believes that God is encouraging us to keep showing His love and character to the people especially 
in the village for the glory of His name. During the season of prayer and fasting Hope Arising felt the Lord 
leading to 5Rs that Hope Arising got from the verse of the year Isaiah 58 verse 12 these are: 
Repentance 
Restoring 
Raise (raising a generation) 
Repair 
Rebuild. 
Thank you so much for supporting us and praying for us. Hope Arising could not be where it is now without 
you, your presence, prayers and support are highly valued. 
 
In 2025 Hope Arising is going to look into  

 Evangelism (door to door or house to house ministry with the help of the local team conducted 
on Tuesdays and Thursdays of every week. 

 Open air Crusades 
 Kids Evangelism and Vocational bible study.  
 Youth Evangelism and activities 
 Widows ministry and bible study and sharing. 

Hope Arising has a calendar for the major events developed by the team. 
 
Evangelism, as indicated, will be on Tuesdays and Thursdays of every week. Please note for your prayers 
are highly appreciated as we win souls to Jesus. 
Hope arising is trusting God for provision to cater for transport fuel of the scooter and drinking water for 
the team and also if the team is led to bless a family by the Holy Spirit.  
 
Open air crusades (Evangelism). Hope arising has planned for four open air each to be held in every quarter 
of the year. The team will help identify the local areas for evangelism. This will be an activity that will be 
carried through also with the help of the local church under pastor Zachariah . 
Open air crusades will run for three to four days beginning from Thursdays afternoons to Sunday 
afternoons. Thank you for praying. 
 
Kids evangelism and bible study ministry will run for a week during kid’s school holiday break. Hope 
Arising has worked towards a theme of the same from the bible and the dates for this quarter will be on 
15th to 20th April. The theme will be from Philippians 3 verse 104. 
These activities will include giving the kids porridge, lunch and materials for the activity like Hard papers, 
coloured pencils and printed bible verse with a memory verse. 
 
Youth Evangelism will be done quarterly. This will be to reach out more youths to Christ. The activities will 
include sports for the youth like football and netball for girls with an aim of directing them to Christ. 
 

 
4 Filippenzen 3 vers 10: “opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat 
ik aan Zijn dood gelijkvormig word”. 
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Widows ministry is held once every month for prayer, encouragement and Bible study. Most to the elderly 
women who don’t know how to read or write. So the meeting is once every month to listen to the audio 
Bible and share the word of God, so they can increase the knowledge of the word of God and grow in the 
same. Hope Arising has recorded an increase in the number of these women from 20 to 25 and each one 
of them is special to God and to us. Hope Arising has been issuing a small food relief to sustain the elderly 
especially now we are in the dry season. 
 
Borehole 
Hope Arising is grateful to God for the Land that was given to the ministry. Hope arising is trusting God for 
finances to transfer the land from the widow to the ministry and to put a fence around the land, establish 
a small building that will serve like a hall for the activities and meetings of the ministry, and also praying 
that this land will bring transformation through chicken rearing and farming. This will require the ministry 
to have a borehole in the land to secure water for farming and chicken rearing.  
 
Water in the village is a scarce commodity and the villagers dig water pans to store water for their animals, 
the animals deep their feet during drinking and the same water is used to cook and drink in the village, 
having a borehole in this land will really be of help to the people in the village and transform lives and 
bring hope to many. Glorifying God the Father, Son and the Holy Spirit, using the borehole to provide 
clean, safe drinking water to the community, reducing the burden of water collection for women and 
children as most of the time women and children are the ones left with the burden of getting water. The 
borehole will also support small scale farming to enhance food security and livestock in the community. 
 
Pray over the activities and the idea of having a wall, and a small structure and a borehole and go as the 
Holy Spirit guides us and provides for the same. Low and slow as we also reach out for souls as this is our 
main agenda. 
 

TESTIMONY 
During a door to door evangelism Hope Arising met a 
disabled Muslim who gave his life to Christ, accepted Jesus 
and joined discipleship. Hope Arising prayed for his healing. 
Christ Jesus healed him and now he can walk in support of 
clutches, trusting God for his complete healing. 
Thank you so much your prayers, support and donations are 
highly appreciated and May the Lord bless you abundantly 
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Bijlage 3          
Stichting Levend En Stromend Water       
te Genemuiden         
          
Balans 31 december 2024        
          
ACTIVA     PASSIVA     
   €     €  
Vaste activa    Stichtingsvermogen    
Auto en caravan  20.499  Overige reserves  37.775  
          
Vlottende activa    Kortlopende schulden   
Voorraad   700  Overige schulden en   3.350  
Banksaldo   19.926  overlopende passiva    
          
Totaal    41.125  Totaal    41.125  

          
          
          
Staat van baten en lasten 
2024        
    €  €    
Baten          
Donaties, collecten en giften    67.185    

          
          
Lasten          
Afschrijvingskosten auto, 
caravan  7.582      
          
Uitvoeringskosten   4.911      
-Kosten eigen publicaties   241       
-Literatuur en flyers  2.236       
-Promotiemateriaal  1.009       
-Overig   1.425       

          
Uitgaven projecten:   25.487      
-Kenia   16.890       
-Pakistan   2.800       
-Himalaya/Nepal  5.000       
-Overig   797       

          
Overige kosten   17.550      

      55.530    
Bedrijfsresultaat      11.655    
Financiële baten en lasten    12    
Negatief saldo     11.667    
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Sinds zijn met pensioen gaan in 2014 evangeliseert Cees van Beek op straat en in 
bijeenkomsten, samen met anderen. Hij is geboren in 1951, getrouwd en vader 
van zes kinderen en vijf kleinkinderen.  

Jezus heeft hem geroepen om de rest van zijn leven in Zijn oogst te werken als 
arbeider. Èn om als evangelist andere gelovigen toe te rusten om ook te gaan 
getuigen van Jezus.   

God riep Cees van Beek met de tekst uit Psalm 92 vers 15 en 16: "In de ouderdom zullen zij nog vruchten 
dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is, Hij is mijn rots en in 
Hem is geen onrecht". De Heere bevestigde dat met de tekst uit Johannes 15 vers 16: "Niet u hebt Mij 
uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, 
en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft".  
  
De jaren hierna deed hij dit werk met groeiende (financiële) steun en hulp van anderen. Sinds 4 december 
2019 zijn al zijn activiteiten ondergebracht in de Stichting “Levend En Stromend Water”. De jaren 2020 en 
2021 zijn gebruikt om de stichting op te bouwen en in te richten. De stichting heeft sinds 2020 de ANBI-
status zodat donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. In 2022 werden stappen gezet om de 
evangelisatie-activiteiten uit te gaan breiden. Daarmee zijn wij ook in 2024 doorgegaan met grote zegen!  
  
Inmiddels zijn er véél vrijwilligers en evangelisten die meedoen met bidden, steunen, doneren en 
evangeliseren. Dat laatste is zéér verblijdend want de oogst is groot. Er moeten daarom meer arbeiders 
komen, zo zegt Jezus Zelf! Bid dat Hij deze Zelf uitstoot in de grote oogst!  
  
Daarnaast zijn er een drietal buitenlandse bedieningen, één in Nepal, één in Kenia en één in Pakistan, die 
door de stichting worden gesteund. Via de stichting kunnen mensen rechtstreeks voor kleinere of grotere 
projecten in die landen doneren en hen daarmee steunen.   
  
In dit jaarverslag van het jaar 2024 vertellen wij hoe vrijwilligers en evangelisten de straat op gingen en op 
de pleinen evangeliseerden en samen doopdiensten organiseerden. En hoeveel zij betekenden voor jong 
en oud door getuigenis en gebed! Het waren activiteiten en heilige momenten die kwamen van getuigenis, 
van overwinning op de duisternis. In die diepe geestelijke strijd om de zielen van jong en oud op weg naar 
hun Schepper, is de overwinning reeds behaald. Immers in Hem zijn wij meer dan overwinnaars! De grote 

overwinning is door Jezus reeds behaald op 
Golgotha aan het kruis! Wij hoefden slecht terug 
te eisen wat er door de satan gestolen, vernietigd 
en geslacht is.  
   
Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te doen of 
bij te gaan dragen, wees van harte welkom! 
Inmiddels is het 2025. Immers de tijden zijn zéér 
chaotisch en steeds meer gevuld met  
ongerechtigheid. Het lijkt erop dat Jezus spoedig 
terugkomt. Een reden temeer om klaar te zijn om 
mee te doen wanneer Zijn laatste grote oogst 
komt voordat Hij verschijnt op de wolken van de 
hemel.    


